
 
 

Vrede op aarde 
Een kringpaper voor bij de maand december. De preek bij dit thema kun je t.z.t. 

terugvinden via de jaarthema-website: https://www.jaarthema.nl   

  

Vrede lijkt verder weg dan ooit. Hoe realistisch is het dat er blijvende vrede gaat komen? 

Een vrede die meer is dan een wapenstilstand? De Bijbel zegt juist in deze kerstmaand 

dat vrede naar de aarde komt. Vrede komt te midden van geweld en onrust. Vrede komt 

zo kwetsbaar als het maar kan: als een kind. 

 

Om te starten 

- Luister met elkaar eens naar 2 of 2 liederen die gaan over ‘vrede op aarde’. Dat 

mogen kerst-klassiekers zijn, maar ook moderne vertolkingen. 

 

Bespreekvragen 

• Hoe leef jij naar toe naar Kerst? Wat helpt? Wat helpt niet? 

• In een essay in de Nieuwe Koers1 zegt Esther Maria Magnis het volgende: 

“Ons verhaal begint niet bij het licht. Het bevat ook het eerste deel: de ramp. De 

nacht. Pas daarna komen de lichtjes. Dus ik denk dat kerstmis helemaal niet ons 

probleem is. Overvloed, lekker eten, versieringen, muziek en dans, veel kaarsen – 

daar mogen we ons helemaal in verliezen. Ons probleem is advent. Want advent 

is een tijd van nood, duisternis en wachten.” 

Voordat je over ‘vrede op aarde’ gaat spreken – zegt Esther Maria Magnis als het 

ware – moet je eerst onder ogen komen dat vrede ver weg is.  

Bespreek dit eens met elkaar. Wat roept het bij je op? 

	
1	Helemaal	te	lezen	via	https://denieuwekoers.nl/artikel/kerst-begint-niet-bij-het-licht-maar-in-de-ramp-
in-de-nacht/		(je	kunt	een	gratis	account	aanmaken	en	gratis	een	aantal	artikelen	lezen)	

https://www.jaarthema.nl/
https://denieuwekoers.nl/artikel/kerst-begint-niet-bij-het-licht-maar-in-de-ramp-in-de-nacht/
https://denieuwekoers.nl/artikel/kerst-begint-niet-bij-het-licht-maar-in-de-ramp-in-de-nacht/


• In Jesaja 9,1-6 wordt midden in het donker van die tijd (7e eeuw voor Christus) het 

licht aangekondigd. In onrustige tijden vol spanning en oorlog, wordt er vrede 

aangekondigd door Jesaja. Die vrede komt via een kind, de vredevorst / Koning 

van de Vrede. Hoe zou jij je reageren als dat de headlines waren van het nieuws 

vandaag? Wat zou je doen?  En wat zegt het jou dat Gods strategie voor vrede een 

kind is? 

• Hoe en wanneer ervaar jij zelf iets van vrede op aarde? En hoe kun je dat verder 

uitdelen in je omgeving? 

• Hoe zou vrede op aarde er volgens jou uit kunnen zien? Kun je je er een 

voorstelling van maken? Hoe ziet dat plaatje eruit? Deel dat eens met elkaar. 

 

Sluit af met gebed. Bid voor een vredige Kerst in alle opzichten, bid om vrede op aarde! 

 

 

 

 

 


