
 
 

Eeuwige vrede 
Een kringpaper voor bij de maand januari. De preek bij dit thema kun je t.z.t. terugvinden 

via de jaarthema-website: https://www.jaarthema.nl   

Aan het begin van een nieuw jaar denk je aan het jaar dat voor je ligt. Maar wat is het 

grotere toekomstplaatje? Hoe loopt de wereldgeschiedenis? Je kunt het misschien 

haast niet voorstellen in een onrustige tijd waar zoveel onvrede, polarisatie en oorlog is. 

Maar de Bijbel schetst een toekomstplaatje, een hoopvol visioen, voor de toekomst. 

 

Om te starten 

- De tijd om elkaar ‘gelukkig nieuwjaar’ te wensen is misschien al voorbij, maar je 

kunt wel met elkaar delen wat dit jaar in petto heeft voor jou. Wat verwacht je 

ervan? Waar hoop je op? Waar verlang je naar? Maar ook: waar zie je tegenop? 

Wat gaat de grootste uitdaging zijn? 

 

Bespreekvragen 

- Waar denk jij aan bij ‘eeuwige vrede’? Laat iedereen eerst even nadenken en 

maak daarna een snel rondje zonder op elkaar te reageren.  

- Bij de preek van deze maand is het Bijbelgedeelte Openbaring 21,1-7 en 21-27 

gelezen. Een bijzonder gedeelte. Als je nog iets meer toelichting wilt kan je de 

preek via de jaarthema site bekijken en/of bijv. kijken naar dit visueel uitlegfilmpje 

van de BibleProject (vanaf 11:25): https://youtu.be/cGdAJqhuIBM?si=bJzWeTqM-

PVZClrm&t=688    

o Wat spreekt je aan in dit gedeelte? 

o Wat vind je lastig/moeilijk in dit gedeelte? 

https://www.jaarthema.nl/
https://youtu.be/cGdAJqhuIBM?si=bJzWeTqM-PVZClrm&t=688
https://youtu.be/cGdAJqhuIBM?si=bJzWeTqM-PVZClrm&t=688


- Bespreek de volgende stelling: ‘het nadenken over een hoopvolle toekomst zoals 

de nieuwe hemel en nieuw aarde helpt mij om in het leven hier en nu vol te 

houden.’ 

- Lees dit (vertaalde) gedicht van Michael Dougherty en bespreek wat jij / jullie als 

kring kunnen doen om al iets van de eeuwige vrede in het hier en nu zichtbaar te 

maken: 

Als de kerstliederen verstomd zijn,  

Als de boom met de sterrentop is neergehaald, 

Als familie en vrienden naar huis zijn gegaan,  

Als we weer terug zijn bij onze schema's, 

Begint het werk van Kerst:  

Om de vluchteling te verwelkomen,  

Om een gebroken planeet te helen,  

Om de hongerigen te voeden,  

Om bruggen van vertrouwen te bouwen,  

geen muren van angst,  

Om onze gaven te delen,  

Om gerechtigheid en vrede te zoeken voor alle mensen,  

Om het licht van Christus naar de wereld te brengen. 

 

 

Om te doen 

Denk je in, hoe zal Gods nieuwe wereld eruitzien? Hoe zal het anders zijn dan onze 

wereld? Voor de creatievelingen: kun je het uitbeelden in woorden, tekening, schilderij, 

een lied of gedicht? Je kunt een groot vel pakken en die samen vullen met waar jullie aan 

denken, van dromen! 

 

Sluit af met gebed 

 

 

 

 

 


